Malawi

Malawi ligt ingesloten tussen Mozambique, Tanzania en Zambia. Het heeft dus geen eigen kustlijn. Het land is 9x groter dan Nederland en is één van de armste landen ter wereld.

Er is weinig Westerse industrie (alleen de Carlsberg fabriek in Blantyre), maar het leven is er goed. Landbouw en visserij zijn de belangrijkste bron van inkomsten.

De werkeloosheid is hoog. Buiten de ‘arbeidsbureaus’ zitten groepjes mannen in de schaduw te wachten en spelletjes te doen. Soms komt een van de klerken naar buiten met een baan en zoekt de meest geschikte kandidaat uit.

Het aantal banen is gering, dus het wachten meestal vergeefs.

Telefoon is er nauwelijks. Er wonen tien miljoen inwoners, maar alle telefoonnummers zijn 6-cijferig zonder kengetal!

Voor de postkantoren (waar publieke telefoons zijn) staan vaak lange rijen.

De natuur is mooi, maar niet zo spectaculair als de omringende landen. Wat Malawi mooi maakt, zijn de mensen. Er hangt een zeer ontspannen sfeer in het land, onbedorven ook.

De mensen zijn aardig, betrouwbaar, warm.

Vrouwen in gekleurde doeken en manden op het hoofd. De doeken zijn vaak klassiek, maar soms ook met Lady Diana, Meson Mandala of Richel Jackpot erop.

Kinderen oefenen met het lopen met mandjes op het hoofd. Op weg naar school groeten ze je: “God morning teacher!”. ( 

Ondernemende jongetjes verkopen zelf getekende ansichtkaarten.

Mannen spelen in groepjes het Bowers’ Game. Het verbeeldt de komvormige visnesten op de bodem van Lake Malawi. Het wordt gespeeld op een houten plank, waarin 2x10 holletjes zijn gesneden, waar bonen in liggen.

De bedoeling van het spel is de je de rij van de tegenstander leegt. Het klinkt ingewikkeld en dat is het ook. Als twee spelers goed zijn, hoor je alleen maar het snelle geklik van in de kommetjes vallend bonen.

Het tempo is lekker langzaam en iedereen groet elkaar. En altijd informeer je naar het welzijn van de ander, ook al vraag je de weg of koop je een brood. 

Chitimba aan het Lake Malawi

Donderdag 12 februari 

Vandaag is het mijn verjaardag en ik ben nog nooit zo lang jarig geweest! Als we de grens van Tanzania en Malawi overgaan, moeten we namelijk onze horloges een uur terugzetten.

Na een lange tocht over kuilen en gaten en soms ook wat asfalt komen we aan bij Namiashi Holiday Resort, aan het Lake Malawi vlakbij Chitimba.

Lake Malawi is een binnenzee ter grootte van Nederland.

Wel wat duur, maar ik mocht als cadeautje uitzoeken waar we gingen slapen en een mooi hutje van riet en steen aan het strand leek me wel wat.

Het is een paradijsje! Het meer kabbelt en klotst en het is er heerlijk rustig.

’s Avonds een feestmaaltje: friet met chambo, een vis uit het meer. We doen gek en bestellen een flesje witte wijn.

Na het diner gaan we romantisch aan het meer zitten met ons flesje. Het is volle maan (helaas bewolkt) en we zitten op een uitgeholde boomstam die ze als boot gebruiken.

Als we terug zijn op het terras heeft Ina een verrassing. Ze heeft de kok gevraagd een Malawiaanse verjaardagstaart te bakken. Er is zowaar nog ergens een kaars en het voltallig personeel (twee man) zet ‘Happy Birthday’ in. We peuzelen de cake smakelijk op. Dit is nog eens jarig zijn!

De volgende dag laat de kok bij het ontbijt een kampango zien. Een andere vis uit het meer van bijna een halve meter. Die krijgen we vanavond.

Boven het meer hangen grote grijze wolken alsof er iets brandt. Het lijkt op immense rookpluimen van boten. Als we er naar vragen, blijken het zwermen vliegen te zijn. Miljarden en miljarden.

Eén zwerm vliegt door het dorpje, een kilometer verder. Als je dat overkomt, kun je nauwelijks meer ademhalen, zo veel zijn het er. Doet me denken aan The Swarm.

We maken een lange strandwandeling. Vissers prepareren hun netten en varen uit. Kleine jongetjes staan naakt in het water, een klein hengeltje in de knuistjes geklemd.

Twee meisjes ontvangen de vangst en binden de visjes met een rietstengel aan elkaar.

Wat een easy leventje! De mensen hier zijn een stuk aardiger en relaxter dan in Tanzania.

’s Middags maken we een ruw reisschema voor de rest van Afrika.

Onze eigen wensen lopen aardig synchroon met de tipkaartjes die we op onze bruiloft gekregen hebben: Victoria Falls, Okavango Delta, Sossusvlei, wijngebieden in Zuid Afrika.

We willen in elk geval nog een nachtsafari maken, een duikcursus volgen en ons Foster Parents kindje bezoeken. Toch weer een vol programma! Maar wel leuk.

Afrika is boeiender dan ik verwacht had. Veel groen, mooie natuur, aardige mensen.

De kampango was verrukkelijk.

De volgende dag vertrekken we vroeg van ons strandparadijsje. Twee nachten hier is eigenlijk wat te luxe geweest, maar vooruit. Het is Valentijnsdag.

Het is al behoorlijk warm las we terug naar de T-splitsing lopen, waar de afslag naar Livingstonia is. De tocht is zo’n 5 kilometer en dat is geen pretje met een zware rugzak.

Er gaat vrijwel geen verkeer. Bij een winkeltje stoppen we om een kokosnoot/ananas drankje te kopen.

Ik merk dat de sleutel van de kamer nog in mijn broekzak zit. Geen probleem, de winkelmevrouw zal wel zorgen dat ie terechtkomt. Na een uur lopen passeert een politie-jeep.

We kunnen mee naar Livingstonia. Jippie! Dat is nog vijf kilometer tegen de berg omhoog, dus dit aanbod slaan we niet af.

Hij mag er uiteraard geen geld voor vragen, want hij werkt bij de overheid, maar als we zo vriendelijk zouden willen zijn om...... we mogen zelf bepalen hoeveel en het hoeft écht niet.

Livingstonia is een missiepost uit het eind van de vorige eeuw, gesticht ter nagedachtenis aan de beroemde Dr. Livingstone. Een Schotse missionaris die geen enkele zwarte heeft bekeerd, maar wel heel veel mooie ontdekkingstochten door Afrika maakte.

Dit dorp is ook door Schotten opgezet en dat zie je goed terug in de architectuur. Het lijkt net of een stukje Schotland zó vanuit Europa is oververhuisd. 

De tocht ernaar toe is vreselijk. We zitten achter in de jeep en de chauffeur scheurt als een dolle over de kronkelige weg naar boven. 25 haarspeldbochten, handig genummerd zodat je bij kunt houden hoe lang de kwelling nog duurt. Gaten, kuilen, diepe afgronden. Een zinderende ervaring.

We slapen en eten voor een tientje in The Stone House, het hoofdgebouw van het stadje. We bezoeken het museum. Vergeelde krantenknipsels, de stoel van de eerste missionaris alsmede zijn diaverzameling. Erg aandoenlijk.

In de tuin ligt de tekst “Ephesians 2:14” in stenen uitgelegd. Dit hadden de missionarissen in de eerste Wereldoorlog gedaan als teken voor Engelse vliegtuigen die hen op wilden komen halen om hen te redden uit de klauwen van de zwarten.

Maar door deze tekst gaven de missionarissen aan dat ze niet geholpen wilden worden en dat ze in harmonie leefden met de lokale bevolking. Mooi verhaal.

Wat een doorzetters ook, die missionarissen. Ziektes overwinnen, reizen zonder landkaart en fatsoenlijke verbindingen, overal vijandigheden.

Mooi is dat toch eigenlijk: zo bezeten van een droom, van een levensdoel waar alles voor moet wijken.

Los van het feit dat ik geen missionarissen ben omdat ik het een vorm van kolonialisme vind.

Veel plaatsnamen, namen van rivieren, zijn door de blanken bedacht. Dat is niet alleen hier, maar ook in de Himalaya (Mt. Everest) of Australië (Ayers Rock).

En in Afrika ook: Victoria Falls, Livingstonia, Blantyre. Alle hadden een andere naam en zijn nu voor eeuwig vernoemd naar blanke overheersers uit het verleden.

In Stone House overnachten ook drie Denen die als ontwikkelingswerkers in Mozambique gevestigd zijn. Ze hebben vakantie.

We discussiëren stevig over zin en onzin van de hulp aan Afrika. Ze waren behoorlijk teleurgesteld in de onwil van plaatselijke ontwikkelingsmensen, de corruptie van lagere overheden en gewetenloze handelaren die meel voor de armen doorverkopen.

Rijke landen weten niet wat ze met het geld voor de Derde Wereld moeten doen. Er is een totaal gebrek aan coördinatie en veel geld komt op de verkeerde plekken terecht. Als er weer een project bedacht is, rollen de hulporganisaties over elkaar heen.

Uiteindelijk is er bij veel overheden in Afrika totale onwil om zaken structureel aan te pakken: stimulering van industrie en handel, goed onderwijs en infrastructuur.

De volgende dag geven de Denen ons een lift naar Nkhata Bay, een tocht van vijf uur!

Duikcursus in Nkhata Bay (Lake Malawi)
Maandag 16 februari

Nkhata Bay, de naam zegt het al, is een baai aan het meer van Malawi. Het water is er bilharzia-vrij. Bilharzia is een klein wormpje dat leeft in stilstaand water en dat door je poriën naar binnen kruipt en vervolgens vitale organen zoals lever en nieren aantast.

Het heeft een incubatietijd van enkele maanden, dus als je het oploopt weet je niet eens dat je het hebt, in het begin.

Deze worm leeft ook in Lake Malawi, dus het leek ons een goed idee om hier ons duikbrevet te gaan halen.

Maandag 16 februari hebben we de hele dag theorie. De wet van Archimedes, Boyles, je hele natuurkundelessen worden hier weer opgerakeld. Ook veel interessante biologische aspecten zoals barstende longen, exploderende vullingen en ‘wat te doen als je buddy onder water gaat hallucineren.

Maar voordat we de praktijk ingaan: de zwemtest! 10 minuten watertrappelen en vervolgens 200 meter zwemmen.

We zitten in een beetje saaie groep. Allemaal jonge meiden die niets, maar dan ook helemaal niets, te melden. Zitten een beetje zacht te praten en zijn alleen in zichzelf en de dive master Henry geïnteresseerd.

De volgende dag gaan we duiken. Nou ja, onderwater in het pierenbadje, maar het is nu al een bijzondere ervaring om onder water te ademen.

Het water is 28  (C, de zon schijnt. Schitterende omstandigheden om te duiken. Vanmorgen duiktabellen geleerd. Revival of the wiskundelessen van weleer!

Morgen gaat het echt werk beginnen.

Vanmorgen met mijn buddy Ina geoefend om bij elkaar te ademen (buddy-breathing). Nog een hele klus om je rust te bewaren!

We overnachten bij Africa Bay Backpackers in een simpele hut aan het water. Er lopen vier bewakers over het terrein, gewapend met pijl en boog!

Ze kunnen niet voorkomen dat in één van de hutjes wordt ingebroken.

Het gras wordt door een paar andere mannen gemaaid met machetes, waar de Hutu’s en de Tutsi’s elkaar de hoofden mee insloegen.

Het complex ligt tegen een heuvel en het is er erg gezellig. Er zijn nog maar weinig gasten. Alleen een paar duikstudenten, dus overdag is het helemaal uitgestorven.

Volgens mij gooien ze hier in Afrika niets weg. In Arusha (Tanzania) verkochten ze 2e hands schoenen op de markt (oorspronkelijk uit de Zak van Max?) en gisteravond at een van de bewakers Ina’s bord leeg.

Woensdag 18 februari duiken we voor het eerst écht. 7 meter diep. Geweldige ervaring!

‘Vliegen onder water’ noemt de instructeur het. Grappig, parachutisten hebben het juist over sky diving.

We doen allerlei oefeningen. Bril af, bril op, buddy breathing, signalen oefenen.

Ook snorkelen we. Nooit verwacht dat dat ook leuk kon zijn.

Het is erg relaxed allemaal, een lazy man’s sport.

Je krijgt er ook ongelooflijk veel dorst, honger en slaap van. Om 21.00 uur liggen we al muurvast te pitten.

We maken twee duiken per dag en leren van alles over riffen, koralen, verschillende soorten vissen.

Gevaarlijke zoals de steenvis. Een steek van dit beest is erger dan je hand in kokend water steken, schijnt.

Of de cone shell, een weekdier dat giftige harpoenen afschiet.

Haaien zijn niet gevaarlijk, haaien zijn mooi en schuw. We moeten even wennen aan het idee.

Haaien, koraal of steenvis komen niet voor in Lake Malawi, dus dat genoegen kunnen we nog niet smaken.

De instructeurs zijn zeer begaan met de natuur. Zij houden van duiken en willen dat de natuur zo mooi blijft. Leave nothing but bubbles, take nothing but pictures.

Met name het koraal is een grote zorg. Het groeit 5 centimeter per 100 jaar en stropers vegen hele stukken koraal van de bodem om sieraden van te maken die voor grof geld aan toeristen worden verkocht.

Vrijdag 20 februari doen we de grote test. Drie dagen tabellen, sommen, drukveranderingen uit je hoofd leren heeft resultaat: we slagen!

’s Avonds groot feest op de duikschool. Een van de cursisten is jarig en krijgt een bierinfuus: een fles bier door de snorkel naar binnen. Beetje studentenlol, maar wel leuk.

De week daarna doen we de Advanced Diving Course.

Op woensdag 25 februari vertrekken we richting Lilongwe, de hoofdstad van Malawi.


Vannacht is ingebroken in een van de hutjes. Een complete rugzak is door het raam naar buiten getild, terwijl de bewoner lag te slapen. En dat terwijl er vier bewakers met pijl en boog rond lopen!

In het busje is het weer gezellig druk. We sjouwen een loodzware Chief’s chair met ons mee. Een handgemaakte houten stoel met prachtig houtsnijwerk in de rugleuning.

We redden Lilongwe niet in één keer, dus we overnachten in Mzuzu bij (alweer) een Presbyteriaanse kerk.

De volgende ochtend lopen we naar de busmaatschappij om tickets te kopen naar Lilongwe.

We lopen langs een gevangenis, waar een stel gevangenen aan het voetballen is. Eén bewaker slechts: ze hadden zo kunnen ontsnappen.

Een groepje meisjes rent zingend voorbij: dat hadden we ons bij Afrika voorgesteld!

Lilongwe

26 februari 

Mijn opa is overleden. Ik weet nog niet hoe en wat, maar bij het postkantoor lag een rouwbrief. Een beetje hadden we het wel zien aankomen. Met Kerst zijn we nog bij hem geweest en hij nam afscheid met de woorden: “We zien elkaar aan de andere kant weer”.

Maar ook al was het niet onverwacht, toch is het schrikken. Hij is op 11 februari overleden, 1 dag nadat we nog emails hadden gelezen in Dar Es Salaam.

En nu is hij dood en al anderhalve week begraven. Ik bel mijn vader. Raar gevoel. Hij heeft het al redelijk verwerkt, het is natuurlijk al twee weken geleden. Terwijl het nieuws voor mij nog vers is.

Moeilijk moment, zo ver weg. Eigenlijk wil ik niets liever dan op het vliegtuig stappen.

Maar ja, wat moet je in Nederland? 

We slapen in St. Peter’s Guest House, een verzameling bakstenen huisjes rondom een mooie tuin. Aardige mensen, zeer gastvrij. Het guesthouse is onderdeel van een Anglicaanse kerk.

De beheerder is tevens koster van de kerk. 

Zondag 1 maart gaan we niet naar de kerk. Om 7.30 was er een mis in het Engels en om 9.00 uur in het Chichewa. 

Henry, de levenswijze bewaker, vindt dat we hadden moeten gaan, ook al hebben we geen zondagse kleren.

“Als je reist, kan je veel overkomen en is het goed dat God over je reis waakt”. Daar zit wat in.

Op een avond lopen we vanuit de stad terug naar ons guesthouse. De stroom was weer eens uitgevallen en de weg naar het hotel was erg donker. In het schijnsel van een passerende auto zien we honderd meter verder drie jongens staan. Er zijn lantaarnpalen, maar de stroom is weer eens uitgevallen, het is aardedonker.

We moeten nog een halve kilometer, maar we lopen het politiebureau binnen waar we langs lopen.

“U vraagt ons om u naar uw hotel te escorteren?”. Hilariteit en verbazing bij de dienstdoende agent.

“Nou eh, dat niet direct, maar als er toch iemand die kant uit moet”

Even wat heen en weer gepraat, en even later komen er twee agenten aan. Pet op, geweer doorladen en daar gaan we!

Het is maar tien minuten lopen en de agenten vinden het wel vermakelijk.

De jongens waren uiteraard in geen velden of wegen meer te bekennen. Waarschijnlijk onschuldige passanten, niets vermoedend van de opschudding die ze teweeg hadden gebracht.

Henry is vrij vanavond, dus we doen de deur extra op slot.

De volgende dag zegt hij: “Vanwege veiligheidsredenen zeg ik nooit wanneer ik een vrije dag heb. Maar wees niet bang: God waakt hier ook”.

3 maart is ‘public holiday’. Martyr’s Day, geen idee wat het betekent. We maken een afspraak met Foster Parents omdat wij ons ‘dochtertje’ willen gaan opzoeken.

Visum aangevraagd bij het Consulaat van Zambia. Volgende week gaan we ‘even op en neer’ om op safari te gaan.

We doen steeds vaker boodschappen en maken ons eigen ontbijtje en lunch. ’s Morgens cornflakes en ’s avonds brood met kaas en tomaten, ananasjam of pindakaas!

We worden het een beetje zat om iedere hap eten buiten de deur te doen en bovendien is het vaak saai hap. Met name het ontbijt is niks aan.

En als je uit eten gaat, neem je ook makkelijk twee keer warm eten, zodat je lekker uitdijt. Mmmm, aankomen in Afrika, wie had dat gedacht?

Grote consternatie: de bustarieven zijn met 40% omhoog gegaan. Van fl. 0,50 naar fl. 0,70! 

Vandaag een vlaag van heimwee. Een jaar lijkt ineen zo lang. Maar misschien is het ook wel omdat er in Lilongwe niet zoveel te doen is. Als je wat doet, gaat de tijd sneller. Niet dat ik dat wil, maar het is toch leuker om de tijd actief door te brengen.

En ik mis mijn familie, ik ben veel met ze bezig geweest de laatste dagen vanwege het overlijden van mijn opa.

We bezoeken Nature Sanctuary, een soort Burgers’Bush, maar dan écht. Ina zag twee reuzenhagedissen die hier wel anderhalve meter kunnen worden. We liepen langs een riviertje waar krokodillen in zaten, maar we hebben er geen een gezien.

Martyr’s Day blijkt een dag te zijn ter nagedachtenis aan degenen die geleden hebben ten tijde van Banda, de vroegere heerser van Malawi.

Bezoek aan Gladesi, ons Foster Parents kind

4 maart

Vandaag zijn we naar Gladesi geweest. Eerst naar haar school. 4500 leerlingen in een gebouw dat gebouwd is voor 1000 leerlingen. 77 leraren, dat is dus gemiddeld 1:60 leerlingen!

Als we de klas binnen komen, gaat iedereen staan.

Overdonderende gebeurtenis. “Monisa!”, roepen ze in koor. Eerst dacht ik dat het een dialect was, maar het betrof hier de lokale variant van “Good morning, sir!”. 

Ik vertel voor de las war Nederland ligt, onder de zeespiegel, tussen Engeland en Duitsland. Als de kinderen gaan zitten, blijft Gladesi staan.

Ze kijkt naar beneden. Ze is behoorlijk verlegen onder al die aandacht en dat die twee witte mensen helemaal voor haar zijn gekomen.

Alle gebouwen van de school zijn naar een donorland genoemd. Er is een wiskundetest: breuken!

En kinderen! Overal kinderen... Ze drommen om ons heen, willen ons aanraken. 

Dan gaan we naar het huis van de familie van Gladesi. Het is klein, bedompt, maar koel. Vader, moeder, drie kinderen. Elk kind heeft een eigen kamer, behalve Gladesi. Die slaaptin de woonkamer.

We geven meel en suiker. Kleurpotloden en een rugzakje voor Gladesi. Van tevoren hadden we dit met Foster Parents overlegd. 

We laten foto’s van onze familie en van Nederland zen.

Vol trots toont moeder de keuken (2 stenen en een pan met 5 vissenkoppen, het menu van die avond).

Ook laat ze de douche en de openbare kraan zien. Iemand moet de sleutel van de pomp halen en 

dan zien we hoe moeder een emmer water vult. Ik krijg tranen in mijn ogen.

Als we weggaan, geeft moeder ons 9 maïskolven mee. We voelen ons wat verlegen met de gift. Wat moeten wij met 9 maïskolven? Zij kunnen ze veel beter gebruiken. Maar weigeren is uiteraard uit den boze.

We gaan terug naar de school om Gladesi weer weg te brengen. We bedanken de hoofdmeester en zonder dat we het in de gaten hebben, glipt Gladesi de klas weer binnen.

Een indrukwekkende dag.

Op de terugweg geven we een paar maïskolven aan een zwerver en de rest gooien we op een houtvuurtje en peuzelen we lekker op.

Foster Parents in Malawi

(info)

De organisatie van FP is sterk lokaal. Geen blanken, maar allemaal Malawi’s die de verantwoordelijkheid voor een beter leven daar leggen waar die hoort: bij de bewoners zelf.

De gemeenschap bepaalt de prioriteiten: eerst een extra klaslokaal, of een waterpomp?

Een aantal missies:

“Niemand moet verder dan 500 meter lopen om aan drinkwater te komen”

“Elke ouder moet kunnen lezen”

Westerse pleegouders sturen soms cadeautjes. Dit is heel aardig bedoeld, maar kan kinderen die nooit iets krijgen, in verlegenheid brengen. Zij hebben dan ‘bad luck’ over zich.

FP richt zich op de verbetering van onderwijs, gezondheid, hygiëne en voorlichting (sexueel, gezinsplanning, landbouw en visserij).

In Malawi zijn 11.000 Foster Parents kinderen.

Brieven schrijven is niet gebruikelijk in Malawi. Mensen zijn niet gewend om alledaagse dingen te melden. Dit in tegenstelling tot de ‘ouders’ uit het Westen, die soms hele epistels schrijven over zichzelf, familie, huisdieren.

Over iemand anders schrijven dan jezelf vindt men hier niet netjes.

FP steunt niet alleen het kind, maar de hele gemeenschap.

Alleen is dat veel mensen in het westen niet duidelijk. Het concept van Foster Parents is natuurlijk de band tussen Westerse ouders en het kind. Maar veel mensen verwachten dan ook dat al het geld aan dat kind besteed wordt.

Toen wij vertrokken, was FP nogal in opspraak. Ik ben blij dat wij met eigen ogen hebben gezien dat er goede dingen met onze bescheiden donatie gebeuren.

En dat ‘ons kind’ niet regelmatig schrijft, zal me worst wezen.

